
Burendagen in Offenbeek 

Veur Óffebek, projectgroep van Kernoverleg Offenbeek, heeft dit jaar 6 buurten geholpen bij het 

ƻǊƎŀƴƛǎŜǊŜƴ Ǿŀƴ ōǳǳǊǘŀŎǘƛǾƛǘŜƛǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ƪŀŘŜǊ Ǿŀƴ bŀǘƛƻƴŀƭŜ .ǳǊŜƴŘŀƎΦ Lƴ ŘŜȊŜ ŜŘƛǘƛŜ Ǿŀƴ Ωǘ YǊŜƴǘƧŜ 

vindt u hun verslag. 

 

Burendag Lindenlaan 

Het was een gezellige burendag, op zaterdag 22 september aan de Lindenlaan in Reuver. Een 

perfecte start met rijke lunch, waarna we met een volle buik aan de Foto-speurtocht konden 

beginnen. De speurtocht leidde langs mooie en bekende plekjes in Offenbeek en 

Ronckenstein.  

Voor het koffie/thee moment, nam ieder zijn zelfgebakken koek of taart mee, heerlijk en 

zoveel keus! Daarna waren er 2 workshops: Oude spelen (zoals: koekhappen, sjoelen en 

bellen trekken), of foto's maken op hout. Iedereen was lekker bezig en er was een goede 

sfeer.  

Toen werd het etenstijd, de lekkerste schotels stonden op tafel, van gevuld ei, tot spaghetti, 

Chinese tomatensoep, fruitsalade en pannenkoeken. Als afsluiting van de dag een gezellige 

borrel op de oprit. Thema van de dag: Samen eten, gezellig kletsen en samen doen. Ieder 

nam iets mee, we kwamen niets tekort. 

De Lindenburen 



 

  



Burendag Kievit-Krommenhoek 

 

  

In het kader van burendag 2018 is door enkele enthousiaste buurtbewoners van Buurtvereniging 

Kievit-Krommenhoek uitvoering aan dit initiatief gegeven. Op zondag 23 september is onder de 

ŀŀƴǿŜȊƛƎƘŜƛŘ Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎǊƻǘŜ ƎǊƻŜǇ ōŜƭŀƴƎǎǘŜƭƭŜƴŘŜƴ ŜŜƴ ƪǳƴǎǘǿŜǊƪ ƻƴǘƘǳƭŘ ōƛƧ άbǳƛȊŜέΣ ƻǇ ŘŜ ƘƻŜƪ 

Industriestraat/Keulseweg. Na een welkomstwoord van de organisatie en wethouder Bram Jacobs 

van de gemeente Beesel kwam een heuse kievit onder het doek vandaan. Deze kievit verwijst naar 

de buurt en staat exact op de plaats waar de buurt begint. Kunstenaar Tom Smetsers, ook een 

buurtbewoner, heeft pro deo voor het ontwerp van dit kunstwerk gezorgd. 

Helaas waren de weergoden ons minder goed gezind en is voor de aansluitende brunch uitgeweken 

naar de zorgboerderij van de familie Dewinden. Zeer dankbaar zijn wij hen dat zij ons de helpende 

hand hebben geboden om deze dag op een passende wijze te kunnen afsluiten. In de warme 

ǿƻƻƴƪŀƳŜǊ Ǿŀƴ ȊƻǊƎōƻŜǊŘŜǊƛƧ ά5Ŝ IǳƛōŜǊƎέ ǿŜǊŘ ŘƻƻǊ ŜŜƴ ƎǊƻǘŜ ƎǊƻŜǇ ōǳǳǊǘōŜǿƻƴŜǊǎ 

deelgenomen aan een goed georganiseerde brunch. Hier is nog geruime tijd nagepraat over de 

onthulling van het kunstwerk en zijn oude herinneringen opgehaald. 

Ondanks het slechte weer mogen we zeker spreken van een geslaagde burendag 2018. Dank aan 

eenieder die deze dag tot een succes heeft gemaakt. 

Buurtvereniging Kievit-Krommenhoek 



 



 

  



 

 

Burendag Prins Clausstraat 

Om 09.00 u waren de eerste buurtgenoten al aanwezig om de tenten op te zetten, de tafels, de 

stoelen en niet te vergeten het podium voor de talentenshow in de middag op te bouwen. 

Hoe geweldig is het als je de mensen zo ziet samenwerken om de aanvang van een zeer geslaagde 

burendag te maken. 

Als eerste was er koffie, thee en de chocomelk voor de kinderen om de dag te starten en het zou 

geen Limburgse burendag zijn geweest zonder de vlaai natuurlijk. Ook waren er nog heerlijke hapjes 

gemaakt door verschillende buurtgenoten. 

Het was dus echt smullen geblazen met zijn allen, neemt u van mij aan dat hebben we dan ook 

gedaan. 

Na de koffie waar we even de tijd hadden om met elkaar kennis te maken ging iedereen graag mee 

naar het plekje waar een perkje voor de straat zou komen. 

Inmiddels stonden er 3 banken en twee betonblokken, de houtsnippers waren op een parkeerplaats 

gestort. Er was al een mooie ronde plek gemaakt. Een groepje werd voor de houtsnippers 

aangesteld, een groepje voor het klaar maken van de mozaïeksteentjes (die moesten met hamers 

klein worden gemaakt), een groepje heeft alvast een ontwerp gemaakt op de betonblokken.  

Natuurlijk was er een groepje die voor de brunch ging zorgen zodat als de mensen klaar waren met 

het perkje aan konden vallen op 2 heerlijke soorten soep, verschillende schalen met eten warm en 

koud door buurtbewoners zelf thuis gemaakt, broodjes in overvloed met verschillende soorten beleg. 

Te drinken was er ook meer dan genoeg.  

De kinderen hadden al tekeningen gemaakt en kaarten geschreven met mooie boodschappen. 

Na de brunch kwamen de oud Hollandse spelletjes. Touwtjepringen, ballen gooien, hinkelen, en nog 

veel meer. Op dat moment kwam de Gresbuus  een concert geven, waar de mensen van genoten en 

de kinderen op de muziek mee stonden te springen. Na dit concert werd er langzaam aan naar de 

talentenshow toegewerkt waar de kinderen het hoogste lied hebben gezongen. Wat super leuk is het 

om te zien dat ze er allemaal veel plezier in hadden. 

En met de talentenshow werd ook naar het einde van de burendag toe gewerkt. 

Inmiddels is het perkje op de Prins Clausstraat al een echte trekpleister geworden. Kinderen zitten op 

de bankjes te praten met elkaar, en gaan beukennootjes zoeken om in een schaaltje op de tafels te 

zetten met kastanjes, bloemetjes en al. Deze week genoten ook al volwassenen, om in het zonnetje 

te genieten op de bankjes. 

Al met al een zeer geslaagde en gezellige burendag, zeker volgend jaar weer. 

Met dank aan het Oranjefonds, Kernoverleg Offenbeek, Jan Linders, Mw. Jeanette Haverkort en 

buitendienst gemeente Beesel. 

Kartrekkers van Burendag Prins Clausstraat 



 



 

 

  


